
 

  

Welkom bij het Spiegelproject waarin artikel 1 van de 

grondwet centraal staat.  

In dit artikel is bepaald dat allen die zich in Nederland 

bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld.  
 

En discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht niet is toegestaan. 

 

Dit lijkt allemaal zo duidelijk en eenvoudig en we zijn het 

er allemaal aan deze tafel over eens dat dit 

fundamentele waarden zijn waaraan we ons willen 

houden. 
 

Toch delen we waarschijnlijk ook de ervaring dat je voor 

het eerst een ontmoeting hebt met iemand en in een split 

second een mening hebt over deze persoon. 

Zonder een woord met elkaar te hebben gewisseld, 

zonder iemand goed aan te hebben gekeken. 

 

Ik nodig u uit om degene die tegenover u zit de komende 

5 minuten eens goed aan te kijken en te proberen 

hem/haar te portretteren op het schetspapier voor u. Het 

is een oefening in kijken zonder een oordeel te hebben.  

Het portret hoeft zeker niet te lijken.  

Daarna vraag ik u om uzelf in de ogen te kijken en uzelf 

te portretteren, al kijkend in een spiegel, 

en daarmee te tekenen voor artikel 1 van de grondwet. 

Ondanks onze diversiteit zijn we allen gelijk. 

De schets willen wij graag houden, de spiegel met uw 

eigen portret neemt u mee naar huis. 
 
 


